
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

zomeruniversiteit
antroposofie

HET	WEZENLIJKE	IN	DE	MENS:	HIJ	IS	EEN	
SPIRITUEEL	WEZEN	
Luc	Vandecasteele	
Hoe	 kijken	 we	 naar	 de	 mens?	 Als	 een	 louter	 biologisch	
wezen?	Of	 heeft	 hij	 ook	 een	 psycho-sociale	 dimensie,	 die	
niet	 te	 reduceren	 valt	 tot	 biologische	 processen?	 En	
kunnen	 we	 bovendien	 een	 spirituele	 dimensie	
onderkennen	die	nog	uitgaat	boven	de	beide	vorige?	 
Als	 we	 dit	 laatste	 ernstig	 nemen	 heeft	 dit	 grote	
consequenties	 voor	 het	 individuele	 en	 maatschappelijke	
leven.	 Dan	 is	 de	 mens	 geen	 toevallig	 ietwat	 hoger	
ontwikkelde	 mensaap.	 Dan	 kunnen	 we	 de	 identiteit	 van	
mensen	vinden	daar	waar	 ze	 hoort:	 in	de	 geestelijke	kern	
van	 de	 persoon.	 Dan	 kan	 het	 einde	 van	 het	 leven	
beschouwd	 worden	 als	 een	 grote	 overgang	 naar	 een	
geestelijke	werkelijkheid.	
	Tijdens	deze	week	 zal	 ingegaan	worden	op	de	verschillen	
tussen	 dieren	 en	 mensen,	 en	 hoe	 die	 vanuit	 een	
fenomenologische	 en	 geesteswetenschappelijke	 blik	
kunnen	geïnterpreteerd	worden.	Verder	zal	naar	de	diverse	
lagen	van	onze	identiteit	gekeken	worden.	Tenslotte	zal	op	
het	thema	van	de	dood	 ingegaan	worden,	hoe	deze	in	het	
christendom	en	 andere	 religies	beleefd	wordt,	en	hoe	we	
vanuit	 een	 spirituele	 blik	 naar	 het	 thema	 euthanasie	
kunnen	kijken.	 
	

	29	juli	tot	5	augustus		
			2022	

	

DAGELIJKSE	LEZINGEN		
OEFENEND	OMGAAN	MET	DE	ANTROPOSOFIE;	
DE	GRONDSTEENSPREUK	
Auke	van	der	Meij	
Antroposofie	omvat,	dankzij	het	werk	van	Rudolf	Steiner,	een	
veelheid	 aan	 inhouden	 en	 oefeningen.	 Steiners	 boeken	 en	
voordrachten	 omvatten	 zo’n	 350	 banden.	 Waar	 te	 beginnen	
…?	 Met	 kerst	 1923	 geeft	 Steiner	 de	Grondsteenspreuk.	 De	
spreuk	past	net	op	een	A4-tje.	Voor	een	spreuk	is	dat	wel	lang.	
Wie	 met	 de	 spreuk	 omgaat,	 merkt	 dat	 hij	 de	 gehele	
antroposofie	 in	 zich	 draagt,	 of:	 vanuit	 de	 spreuk	 kun	 je	 de	
gehele	 antroposofie	 verkennen.	 Hij	 heet	 ook	 niet	 voor	 niets	
de	Grondsteenspreuk:	 het	 is	 een	 inhoud	 waarop	 we	 in	 de	
antroposofische	beweging	‘kunnen	staan’.	Deze	spreuk	maakt,	
voor	wie	 ermee	 omgaat,	 mens	 en	 schepping	 toegankelijk.	En	
ook	de	antroposofie	als	geheel.		
Tijdens	 de	 lezingen	 werken	we	 met	 en	 aan	de	 spreuk	 en	
maken	van	 daaruit	verkenningen	 in	antroposofie.	Bijvoorbeeld	
door	enkele	thema’s	uit	Steiners	boek	Theosofie	op	te	pakken,	
zoals	het	thema	'karma	en	reïncarnatie'.	Ook	gaan	we	in	op	de	
vraag	 hoe	 je	 met	 een	 spreuk	 als	 de	 Grondsteenspreuk	
mediterend	kunt	omgaan.	We	doen	dat	ook	oefenend.	Je	hoeft	
van	 tevoren	 de	Grondsteenspreuk	 niet	 te	 kennen	 of	 veel	
ervaring	 te	 hebben	met	mediteren.	Als	 je	 het	 boek	 Theosofie	
hebt	of	wilt	aanschaffen,	dan	zou	dat	heel	mooi	zijn.	
	



	 	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

WERKGROEPEN	
BEWEGINGSRUIMTE	–	Maaike	Kleissen		
In	 deze	 bewegigswerkgroep	 creëren	 we	 ruimte.	 We	 brengen	 onze	
waarneming	 naar	 de	 ruimte	 in	 onszelf	 en	 naar	 de	 ruimte	 om	ons	 heen.	
Wat	 leeft	 in	 de	 ruimte	 tussen	 mij	 en	 de	 ander?	 We	 bewegen	 tussen	
binnen	en	buiten,	tussen	centrum	en	periferie.	
	
BIOGRAFIEWERK	–	Annemiek	Herremans		
Vanuit	 onze	 vierledigheid	manifesteren	wij	 ons	 in	 vier	 kwaliteiten	 in	 de	
wereld.	 Langs	 deze	 kijkrichtingen	 gaan	 we	 onze	 eigen	 biografie	
onderzoeken:	 je	verbinding	met	de	tastbare	wereld	en	fysieke	omgeving,	
je	 vitaliteit	 en	 gewoontes,	 je	 drijfveren	 en	 idealen,	 je	 keuzes	 en	 eigen	
regie.	Wat	 kan	 dit	 je	 zeggen	 over	 de	 vraag	waarmee	 je	 leeft	 en	 hoe	 je	
verder	kunt	gaan?	
Dit	 biografisch	 zelfonderzoek	 gaan	 we	 na	 een	 inleiding	 vormgeven	met	
kunstzinnig	werken,	gesprek	en	uitwisseling.	
	
EEN	VONK	GODDELIJKE	ESSENTIE	–	Janna	de	Vries	
‘IK’	–	we	gebruiken	het	dagelijks,	maar	wat	betekent	het	eigenlijk,	een	ik	
te	 hebben?	 Hoeveel	 toegang	 hebben	 we	 werkelijk	 tot	 dit	 hoge	
wezensdeel?	Hoe	verhoudt	het	 zich	 tot	andere	 ‘ikken’?	 In	de	 turbulente	
tijd	 waarin	 we	 leven,	 die	 krachtig	 stuurmanschap	 vraagt,	 lijkt	 het	
noodzakelijk	 om	 veelvuldiger	 en	 diepgaander	 in	 contact	 te	 komen	met	
onze	 diepste	 kern,	 ons	 ware,	 onsterfelijke	 zelf.	 We	 zullen	 dit	 gebied	
gezamenlijk	 onderzoeken	 middels	 oefeningen,	 studie	 en	 gesprek,	 met	
verkenning	in	antroposofie	en	scholingsweg,	filosofie,	kunst	en	het	sociale	
veld.	
	
CREATIE	ALS	POORT	–	Gwendolyn	De	Smet		
We	werken	met	verleden	en	toekomst,	tot	over	de	grenzen	van	geboorte	
en	 dood	 heen,	 met	 kunstzinnige	 middelen.	 Dit	 zal	 gaan	 via	 creëren	 en	
leren	 lezen	 van	 kunstzinnige	 werken.	 Het	 creëren	 en	 het	 inhoudelijk	
duiden	 maakt	 deel	 uit	 van	 de	 werkgroep.	 Daarnaast	 onderzoeken	 we	
karmische	 beelden	 en	 boodschappen	 die	 verborgen	 liggen	 in	 onze	
creaties,	via	grondige	waarnemingsoefeningen.	
		

ORGANISATIE	
De	zomeruniversiteit		
Antroposofie	wordt	

georganiseerd	door	4	jongeren	
(Melanie	Lauwaert,	Pieter	

Govaerts,	Maximilian	Herstatt	
en	Liesbeth	Van	Loo)	in	
samenwerking	met	de	

Antroposofische	Vereniging	in	
België,	ViaLIibra	vzw	en	

ImpulsA.	

AVONDEN	&	
TUSSENDAG	
Tijdens	de	avonden	is	er	
ruimte	voor	uitwisseling,	

gezelligheid	rond	het	
kampvuur,	ontspanning	en	
cultuur.	We	gaan	ook	aan	

de	slag	met	onze	eigen	
onderzoeksvragen.	

Op	dinsdag	pauzeren	we	
even	met	de	lezingen	en	

werkgroepen	en	is	er	
ruimte	om	uit	te	ademen.	

Tijdens	deze	tussendag	
gaan	we	in	verbinding	met	

de	plek	en	met	elkaar.	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Antroposofie	is	een	onderzoeksweg.		
Antroposofie	 beoefenen	 is	 natuurlijke	 menselijke	
wijsheid	 ontwikkelen.	 Ieder	 mens	 brengt	 immers	
onderzoeksresultaten	 voort.	 Het	 gaat	 dan	 vaak	 over	
kleine	 inzichten	 of	 verborgen	 stappen	 voorwaarts	 op	
het	 vlak	 van	 zelfkennis	 of	 mensenkennis	 in	 het	
algemeen.	 Of	 ook	 over	 inzichten	 van	 meer	
wetenschappelijke	 of	 algemeen	 maatschappelijke	
aard.	 De	 zomeruniversiteit	 antroposofie	 is	 ontstaan	
vanuit	 de	 behoefte	 om	 ruimte	 te	 maken	 voor	
antroposofische	 inhouden	 en	 ontmoeting	 tussen	
mensen.	 Deze	 inhouden	 worden	 gebracht	 door	
sprekers	 die	 de	 vruchten	 delen	 van	 hun	 eigen	
ervaringen	 en	 onderzoek.	 In	 de	 zomeruniversiteit	
proberen	we	buiten	de	enge	grenzen	te	treden	van	het	
individu.	Met	de	werkgroepen	maken	we	ons	door	de	
ontmoeting	 met	 de	 ander	 de	 inhouden	 eigen.	
Terzelfdertijd	 schept	 het	 inzicht	 in	 de	 inhouden	 de	
mogelijkheid	iets	terug	te	geven	aan	de	gemeenschap.	
Daardoor	krijgen	deze	 inzichten	en	ontmoetingen	een	
universeel	karakter.	
Met	 de	 Zomeruniversiteit	 streven	 we	 naar	
ontwikkeling	 van	 individu	 en	 gemeenschap	 door	
antroposofie.	
	

INTENTIEVERKLARING		
	

Neem	zeker	eens	een	kijkje	op	onze	website:	
www.zomeruniversiteit.org	

	
Voor	meer	info	of	bij	vragen,	mail	naar:		

info@zomeruniversiteit.org	
	

CONTACT	

Datum	29	juli	(19u)	tot	5	augustus	(10u)	2022	
Locatie	Château	Frandeux	(België)	
Gelegen	 in	 een	 verstild	 natuurgebied	 met	 een	 grote	
zwemvijver.	 Grenzend	 aan	 de	 vijver	 bevindt	 zich	 25	
hectare	eigen	bos.		
Prijs	Alle	prijzen	zijn	inclusief:	cursus,	7	overnachtingen	
(inclusief	 bed-	en	badlinnen),	3	 vegetarische	en	100%	
biologische	maaltijden	per	dag.		

• 525	 euro	 p.p.	 met	 een	 overnachting	 in	 een	
tweepersoonskamer	(max.	30	p.)	

• 625	 euro	 p.p.	 met	 overnachting	 in	 een	
eenpersoonskamer	(max.	14	p.)	

• Jongerenkorting:	-35	jaar	200	euro	korting	
• Steunprijs:	 Indien	 u	 wil,	 kan	 u	 via	 het	 PiAntro	

Fonds	 een	 schenking	 overmaken	 voor	 ons	
jongerenfonds.	 Deze	 schenking	 is	 40%	 fiscaal	
aftrekbaar!	 Rekening	 van	 KBS	 Fonds	 PiAntro	
Rekeningnummer:	BE10	 0000	 0000	 0404	
Met	vermelding:	+++623/3641/60038+++	

	
Inschrijven	doe	je	vanaf	6	maart	2022	12u	’s	middags	
via	het	inschrijvingsformulier	op	de	website:	
www.zomeruniversiteit.org	
	
Uw	 inschrijving	 is	definitief	na	storting	op	rek.	van	de	
AviB:	BE42	5230	8056	6154	–	BIC:	TRIOBEBB.	
Bij	 eventuele	 annulering	 wordt	 dit	 bedrag	
teruggestort.	 Deelnemers	 die	 na	 25	 juni	 zelf	
annuleren,	 krijgen	 slechts	 50%	 teruggestort	 –	 na	 	 1	
juli	 is	 bij	 annulering	 geen	 terugbetaling	 meer	
mogelijk.		
	
	
	

PRAKTISCH	

Schilderi	door	Laura	Summer	


